
Hulde

Sta even stil, zet jezelf
op een voetstuk, neem
je moment, proef en 
juich
Met duizend stippen
ben jij 
de kers
op
de
taart

Deze poster wordt u aangeboden door Kunstgebouw in het kader van de 
Dag van de leraar. Het gedicht is geschreven door Mariet Lems. De taart 
komt uit het Doe|Kunst-project Wat dansen we heerlijk.  
www.kunstgebouw.nl
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