
Topmoment 

 

Op de top van de berg 

staan we naast elkaar 

Ik zie het pad dat we liepen, zo ver, zo diep 

Op de top van de berg 

onder de koepel van de hemel 

knijpt opa zacht in mijn hand 

Op de top van de berg 

wij alleen samen, zo samen als eerder nog nooit 

 

Mariet Lems 
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