
Regenboog 

 

Het haar van mijn oma is grijs 

Mijn oma’s gedachten zijn  

grijs. Ze zegt: zo jammer,  

de kleuren zijn 

bij vroeger 

gebleven 

 

elke zondag ga ik naar oma 

en als ik met vragen begin 

dan kleur ik 

het laatste stukje 

van haar leven 

steeds verder  

naar vroeger  

in 
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