
Opa’s en oma’s 

 

Je hebt ze  

in allerlei soorten, soms  

hou ik ze niet uit elkaar 

ik noem ze 

grote oma, kleine opa,  

en overoma Withaar 

Ik heb een opa Rotterdam 

een oma Olifant 

ik heb een oma Kriebelsnor 

en een opa Scheve Tand 

ik heb een omi in een huis 

waar ze alleen maar zit 

en ik heb een kunstjesopa 

Opa Kunstgebit 

ik heb oma’s en opa’s  

die gewoon zo heten 

maar hoe moet het nou 

als ze hun naam zijn  

vergeten? 
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